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Nhưng sáng nay các kênh không có tin thường nhật và đều đang chiếu cảnh World Trade
Center bốc cháy giữa những tầng cao gần nóc.

            

  
    Tháp đôi World Trade Center 
là hai bin-đinh cao nhất ở New 
York. Hình chụp năm 1998. 
(Ảnh Bùi Văn Phú)   
      

Tôi thức dậy sau khi đồng hồ báo thức reo. Như mọi ngày, bật ti-vi coi nhanh tin thời tiết và giao
thông xem có tắc xe mà chuẩn bị rời nhà sớm muộn vài phút để đến trường cho đúng giờ.
Nhưng sáng nay các kênh không có tin thường nhật và đều đang chiếu cảnh World Trade
Center bốc cháy giữa những tầng cao gần nóc.

Đó là toà tháp đôi cao nhất New York, nơi tôi đã vài lần ghé thăm, lên nóc nghe gió vùn vụt thổi,
nhìn xuống thành phố ngập tràn những nhà chọc trời bên dưới. Đây là một địa danh mà khách
du lịch thường ghé thăm.

Với nhiều bin-đinh cao chót vót thì sự việc một phi cơ bay lạc hay vì trục trặc kỹ thuật đụng vào
là điều có thể xảy ra. Ý nghĩ vụt nhanh trong đầu tôi là thế.

Nhưng đôi phút sau trên màn hình hiện rõ một máy bay khác đâm thẳng vào toà nhà thứ hai, nổ
ra một vùng lửa đỏ khổng lồ. Trí óc tôi giao động mạnh. Chuyện gì ghê gớm đang xảy ra giữa
ban ngày ở thành phố nổi tiếng nhất nước Mỹ này.

Ti-vi chiếu cảnh lửa cháy trên hai tháp cao. Bên dưới người chạy đi, kẻ đứng lại nhìn hai toà nhà
đang cháy với vẻ mặt đầy lo âu sợ hãi. Tuy chỉ xem cảnh hoảng loạn qua màn hình tôi cũng
cảm nhận được nỗi sợ của nhiều người, sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lo cho những
người còn đang kẹt trong hai nhà cao tầng màu bạc đang rực lửa.

Một Mậu Thân đang xảy ra trên đất Mỹ hay sao? Trong trí tôi vụt lên những hồi tưởng.

Cảnh sát, cứu hoả đổ về nơi bị tấn công tìm cách cứu người. Từ những tầng cao ngùn ngụt lửa
thỉnh thoảng có người nhảy ra như tìm đường thoát thân sau cùng để khỏi bị chết thiêu. Tôi
cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ.

Tổng thống George W. Bush sau khi rời một lớp học ở bang Florida đã chính thức cho toàn dân
biết nước Mỹ bị khủng bố tấn công.
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Rồi có tin máy bay rớt ở Pennsylvania, máy bay đâm vào Lầu năm góc, các cơ quan chính phủ
ở thủ đô Washington được lệnh di tản. 

Những tin nóng từng giây phút được phóng viên tường thuật.

Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa là nước Mỹ đang bị tấn công. Nhưng kẻ tấn công Hoa
Kỳ là ai và từ đâu đến? Tôi cảm thấy lo sợ cho an toàn bản thân, gia đình và toàn nước Mỹ.

Năm 1993 khủng bố đã đem xe bom vào hầm tháp đôi cho nổ, nhưng không gây thiệt hại nặng.
Bây giờ đánh từ trên không bằng cách cướp máy bay rồi đâm vào những toà nhà cao thì ở thành
phố San Francisco với TransAmerica hình kim tự tháp và Bank of America cao bốn, năm chục
tầng có thể cũng sẽ bị.

Đã sống trong an bình trên nước Mỹ từ hơn phần tư thế kỷ, hôm nay tôi cảm thấy an toàn cuộc
sống đang thực sự bị đe doạ.

Rời nhà đi làm. Lái xe vừa lo vừa chú ý nghe đài. Một toà nhà của World Trade Center đã sập.
Chuyện khó tin vì sáng coi truyền hình chỉ thấy cháy ở những tầng trên cao. Nghe tiếng kêu
thất thanh của phóng viên và tiếng la của nhiều người qua sóng đài tôi không tưởng tượng được
cảnh xụp đổ ra sao. Bao nhiêu người đã chết theo toà nhà đó? Chắc chắn phải là số chục
nghìn. Giọng người phóng viên cố gắng mô tả cảnh tro bụi bay ngụt trời và người chạy toán loạn
tìm cách thoát ra khỏi khu vực.

Rồi bin-đinh thứ hai cũng xụp đổ trước khi tôi đến tới trường. Cả một trung tâm tài chính, thương
mại của Hoa Kỳ và thế giới nay thành đống sắt vụn trong mấy mươi phút, khói bụi mịt mù cuốn
theo bao nhiêu người chết bởi bàn tay khủng bố. Tôi thầm cầu nguyện cho những người kém
may mắn.

        

  
    

Báo San Jose Mercury News trưa 
ngày 11/9/2001 ra ấn bản đặc 
biệt về vụ khủng bố tấn công Hoa 
Kỳ. (Ảnh SJMN)

  
      

Đến trường, hiệu trưởng có một buổi họp khẩn với thày cô. Chúng tôi được biết thống đốc Gray
Davis đã cho công nhân viên tiểu bang nghỉ việc. Thị trưởng Willie Brown ra lệnh đóng cửa cơ
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quan hành chánh và trường ở San Francisco. Trong vùng chỉ San Francisco cho học sinh nghỉ
vì là thành phố thương mại với những bin-đinh cao có thể là mục tiêu tấn công.

Vào lớp thày cô bật đài hay ti-vi cho học sinh theo dõi các diễn biến và thảo luận. Chưa bao giờ
biết đến chiến tranh, nay nhìn New York và thủ đô Washington trong khói lửa các em có nhiều
câu hỏi mà tôi không có câu trả lời: al-Qaeda là ai? Với tôi cái tên nghe xa lạ. Liệu chiến tranh
có xảy ra ở California hay không? Tình trạng cấm bay trên nước Mỹ kéo dài bao lâu? Lúc đó tất
cả các phi cơ chở hành khách trên không phận Hoa Kỳ đã bị buộc phải đáp xuống phi trường
gần nhất, máy bay từ nước ngoài không được vào Mỹ. Người thân của tôi đang ở Việt Nam và
sắp đến ngày trở lại Mỹ rồi sẽ phải làm sao?

Những tường thuật so sánh vụ tấn công vào nước Mỹ lần này với Nhật tấn công Pearl Harbor
năm 1941. Thời đó hệ quả là hàng trăm nghìn dân Mỹ gốc Nhật bị đưa vào các trại giam biệt
lập. Nay al-Qaeda là thành phần Hồi giáo cực đoan tấn công Hoa Kỳ, như thế người Mỹ gốc
Trung Đông hay theo đạo Hồi rồi có sẽ bị liên lụy?

Khi một nhân viên FBI từng phục vụ tại Việt Nam trong thời chiến tranh đứng giữa tan hoang
của New York có những so sánh: “It’s like Tet Offensive.” - Nó giống như là Tết Mậu Thân, thì
tôi cảm nhận được điều đó rất thực vì đã trải qua Tết Mậu Thân ở thủ đô Sài-Gòn. Sau đó cuộc
sống với những đêm phập phồng nghe đạn pháo kích của Việt Cộng rơi vào thành phố, rồi tổng
công kích đợt hai vào tháng 

Năm, vài năm sau là mùa hè đỏ lửa 1972, di tản tháng 4-1975.

Những ký ức máu lửa, tang thương chưa phai nhạt, nay lại chứng kiến cảnh chiến tranh trong
ngày 11-9 ngay trên nước Mỹ thì sao không khỏi lo âu. Buổi sáng hôm đó ở Mỹ giờ in đậm trong
ký ức tôi như sáng mồng Hai Tết Mậu Thân ở Sài-Gòn.

Sau ngày nước Mỹ bị tấn công, Hoa Kỳ đưa quân vào Afghanistan lật đổ Taliban, đánh vào nơi
ẩn náu để tiêu diệt lãnh đạo và quân khủng bố al-Qaeda là điều chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn
không bao giờ ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa quân xâm lăng Iraq một cách vô lý.

Mười năm qua nước Mỹ chưa bị thêm một cuộc tấn công lớn nào khác. Với những luật bảo vệ
dân quyền nên đã không có những vụ bắt giam không chứng cớ người gốc Trung Đông hay theo
Hồi giáo như đã xảy ra với dân gốc Nhật trước đây.

Đời sống trở lại bình thường như trước nhưng không khỏi thoáng chút lo, nhất là khi đến những
trung tâm giải trí, thương mại đông người hay lúc phải di chuyển bằng máy bay. Tuy thực tế với
những biện pháp an ninh đã thay đổi sau ngày 11-9-2001 thì chẳng có lý do gì để tôi lo sợ.
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